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Ik heb veel leermeesters. Ik zuig alle kennis uit mensen. Als ik een maand met jou optrok, zou ik alles 

willen weten over kranten maken. Van hem (wijst naar David achter de toog), heb ik leren koken. 

Mijn held is mijn vader. Onze familie telt wel zestig man, maar hij zorgde voor iedereen. Zijn kinderen 

kregen niet het gevoel dat ze beter waren dan de anderen. 

Alles wat ik nu heb, heb ik te danken aan mijn omgeving. Ik heb de ruimte gekregen. Het volstaat niet 

dat je één kans krijgt, en daarna niets. 

Ik dwing ook ruimte af, zoals in Johan Simon’s regie van de opera ‘Die Entführung aus dem Serail’  

Ik moest in de slotscène staan, maar ik deed tijdens elke repetitie iets. Vaak zeiden ze dan; ‘dat 

houden we er in’ Voor ik het wist, stond ik in de hele productie. Je kunt wachten op je kans of je kunt 

ze pakken. Ik laat niets liggen. 


